
  Samen op weg in Sint-Jozef!   

 

Drie mooie momenten om elkaar  

te ontmoeten, te vieren en samen te genieten 

kom je mee? 

 

✨ Woensdag 24 september  

Sneukeltocht “Hap, stap 

en babbel met je buren” 

Van 13.30 tot 17.30 uur 

trekken we samen door de 

Baenslandwijk. 

  Start: Sint-Jozefkerk 

om 13.30 uur. 

Onderweg wachten  

verrassende stops  

met een hapje, drankje  

en gezellige babbel. 

 
 
 
 
 

✨ Zaterdag 27 september   

Taizé-viering 

Om 19.30 uur in de  

Sint-Jozefkerk. 

Een sfeervolle viering  

met zang, stilte en muziek,  

open voor jong en oud. 

  Liederen worden vooraf 

aangeleerd vanaf 19.00 uur. 

 

 
 
 
 

✨ Zondag 28 september  

Samen starten! 

We zetten feestelijk het nieuwe werkjaar in 

tijdens de viering in de Sint-Jozefkerk. 

Na afloop: koffie, thee en ontmoeting. Breng 

gerust familie, vrienden of buren mee! 

 

 

 

 
 Iedereen van harte welkom  

 jong én oud! 

 

Lied  

Gegroet jij die hier roept om recht, 
om deel van leven. 
Dat wij verstaan, wat jij ons zegt 
en om jou geven. Bid nu..... 
 
Gegroet jij die hier zwijgend spreekt, 
Jij Ongeziene. 
Dat Jij ons hart nog openbreekt, 
dat wij Jou dienen. Bid nu.....  
 
We gedenken dankbaar  
We brachten de kaarsjes van onze dierbaren 

van wie we vorige maand afscheid namen  

vooraan in ons midden.  

We ontsteken voor elk van hen een kaarsje.  

Zo willen we hen vandaag dankbaar herdenken. 

We noemen hun naam:…….. 

Vandaag branden we ook een kaarsje  

voor wie een speciale intentie gevraagd werd.  

Zo denken we in het bijzonder aan: ………. 

We branden ook een kaarsje voor allen  

die we persoonlijk moeten missen  

maar in ons hart en gedachten  

altijd bij ons mogen zijn. 

 

Welkom  

 

   

21 september 2025 
Spreek de taal 

Van de vrede 

Hoopvol op 

weg  



Gebed om nabijheid  
Heer, geef ons moed en wees ons nabij.  

 

Geef ons de moed om te zien  

waar het op aankomt. 

Om te ontdekken of we doen wat gedaan  

moet worden, of dat we daarvoor weglopen.  

Heer, geef ons moed om te zien  

of we de kans grijpen, of die voorbij laten gaan,  

of we onze mond open doen,  

of veilig blijven zwijgen.  

 

Heer, geef ons moed om juist te kiezen: 

of we raad geven, of verraden, 

of we troosten of wegkijken.  

of we lachen of uitlachen. 

of we actie ondernemen of ons terugtrekken.  

 

Heer, geef ons moed!  

Laat ons bij al ons denken, doen en laten U zien  

in allen die onrecht worden aangedaan, 

in ieder die de mond wordt gesnoerd, 

in hen die ten onder gaan aan pijn en verdriet, 

in ieder die tot ‘ander’ wordt gemaakt, 

in allen die genegeerd worden,  

in alles wat wordt ontkend 

en wat aan hebzucht en macht ten onder gaat. 

 

Heer, geef ons de moed om te zien  

waar het op aankomt,  

en te doen wat gedaan moet worden.  

Wees ons nabij in ons streven naar  

en werken aan een wereld vol vrede. 

 

Moment van stilte 

 

Lofprijzing  

Gebed   

God, dromen over vrede en gerechtigheid 

hebt U in ons hart gelegd. 

Wij bidden U: 

help ons in tijden van onzekerheid en angst 

de hoop en het vertrouwen niet te verliezen. 

Doe ons openstaan voor uw droom van vrede 

en leer ons door tranen heen te geloven 

in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

Amen.  

Slotgebed  

Heer, open ons hart.  

Maak er een thuis voor iedereen,  

en zeker ook voor de arme, de eenzame,  

de vluchteling, de verstotene, de radeloze.  

Maak van ons hart een kamer vol liefde.  

Dat wij niemand verstoten, niemand kwetsen. 

Doe onze woorden hoop brengen,  

aanmoedigen 

en spreken van een wereld van  

verzoening en vrede. 

Help ons om de boodschap van vrede  

uit te dragen in onze wereld. Amen 

 

Lied 

 
Mededelingen  
 
Zending en zegen. 
 
 
 



Inleiding op de communie  

Brood, als teken van samenhorigheid, 

teken van gelijkheid, teken van leven. 

Wees hier aanwezig God,  

als wij dit brood met elkaar delen.  

Dan zal er vrede zijn, vrijheid en vreugde  

Communie  
 

 

Om mee te nemen onderweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inleiding op de lezingen   
 

We luisteren samen met de kinderen  

naar de eerste lezing  Amos 8,4-7      
 

Orgel  

 

Evangelie Lucas 16,1-13   

 

Homilie  

 

Voorbeden  

Om vertrouwen, 

dat we blijven geloven in de toekomst, 

dat we ons niet laten ontmoedigen 

door doemdenkers en pessimisten. 

Om toekomst, 

vooral voor mensen in uitzichtloze situaties, 

dat zij, Gods liefde mogen ervaren 

in de mensen om hen heen. 

Laat ons bidden. 

Om vrede waar oorlog is, 

om bevrijding van onderdrukking. 

Want mensen zijn het waard gelukkig te leven 

op weg naar God toe. 

Om durf voor alle mensen die Gods woord 

vertellen overal op aarde. 

Dat zij zich niet schamen voor hun geloof, 

maar het ook niet opdringen. 

Laat ons bidden. 

Ubi caritas… 
 

Bidden we vanuit de stilte van ons hart 

voor hen die ons zijn voorgegaan  

in dienstbare gastvrijheid 

en nu een thuis kregen bij U, Vader. 

Dat we blij zijn met wie blij is 

en mee treuren met hen die verdriet hebben. 

We denken aan onze zieken  

en bidden voor hen van 

 wie we afscheid moesten nemen (…). 

En voor wie ons gebed wordt gevraagd (…). 

Ubi caritas… 
 

Goede God, 

luister naar de kleine mensen die tot U roepen. 

Geef ons al het goede dat wij nodig hebben, 

dat uw rijk, zoals Gij het bij de schepping voor 

ogen had, 

werkelijkheid mag worden op aarde en overal.  

Amen. 



Geloofsbelijdenis  

Laten we samen ons geloof belijden: 

 

Wij geloven in God die alles gemaakt heeft. 

Hij is een goede Vader. 

Hij is voor ons liefde, hoop en vergeving. 

Hij helpt ons altijd. Hij laat ons niet in de steek. 

Wij geloven in Jezus die altijd bij ons is. 

Hij is door God gezonden  

om ons te tonen hoe we moeten leven. 

Hij is ons grote voorbeeld. 

Wij geloven in de mensen die zoals hij willen 

leven 

en die hun geloof ook willen doorgeven  

aan anderen. 

Wij geloven dat wij zelf zoals Jezus 

kunnen meebouwen aan een wereld 

van vrede en geluk voor iedereen. 

 

Offerande 

Op vraag van onze  

bisschoppen vragen wij  

vandaag tijdens de offerande 

uw steun voor de kosten  

van het voorbije pausbezoek.  

 

Bidden bij brood van leven 

We brachten het brood dat in een vorige viering 

geheiligd werd in ons midden. 

Brood dat symbool staat voor Uw leven.  

Leven dat Gij voor ons gegeven hebt. 

Ook vandaag mogen we hier samen zijn  

rond Uw tafel en delen van Uw brood.  

Daarvoor willen we dank zeggen. 

 

God van leven, 

het is maar een klein teken wat wij hier doen. 

Een beetje onbeholpen zelfs: 

We delen het brood,  

een hapje voor iedere mond hier aanwezig. 

Toch kunnen we het zo moeilijk groter maken 

dan wat het hier is: 

brood zijn voor deze aarde,  

voor alle mensen wereldwijd 

die honger lijden en trachten  

naar vrede en gerechtigheid. 

 

Maar toch is het kleine gebaar  

dat we hier stellen voor ons een teken  

van uw Zoon, Jezus van Nazareth. 

Hij heeft het wel gedurfd: 

Hij is zelf brood geworden  

voor mensen allerwegen, 

een gebroken leven dat sterker was  

dan de dood. 

 

In de schaduw van zijn verhaal 

bidden wij dat wij kunnen doen wat Hij deed: 

brood delen, de weg gaan van vrede  

en gerechtigheid voor alle mensen. 

Zo worden wij Zijn lichaam,  

worden wij Zijn leven. 

 

Daarom bidden wij tot U zoals Hij  

ons dat geleerd heeft. 

 

 

Onze Vader 

Vredeswens  

 

 

 

 

 


